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Geloven in onze kwaliteit door kinderen te laten klimmen 

Als je de actualiteit wat volgt, hoorde 

je ook al waaien dat de kwaliteit van 

het onderwijs fors achteruit gaat. Is 

dit echt zo? Als ouder zou je je toch 

wel serieus zorgen kunnen maken. 

Maar, laat je door de media niet van 

de wijs brengen. Goed en degelijk 

onderwijs bestaat nog!  

òLanden die hun leerlingen doen klimmen op sociale ladder, bekomen betere schoolse prestatiesó 

 

Nivelleren naar boven kan wel degelijk. Vooral het katholieke net slaagt erin sociale mobiliteit te combineren met 
sterke schoolse prestaties.  
Bij de start van het nieuwe schooljaar klinkt de analyse dat het niveau van het Vlaams onderwijs te laag ligt door 
een te grote focus op gelijke kansen. Maar in hun nieuwe boek ôDe (her)vormende schoolõ stellen economen 
Kristof De Witte (KU Leuven) en Jean Hindriks (UCL) vast dat landen die erin slagen hun leerlingen te doen klim-
men op de sociale ladder, tegelijkertijd ook betere schoolse prestaties bekomen.   
Uit onderzoek blijkt dat scholen die het niveau constant hoog genoeg houden, en bijvoorbeeld hooggekwalificeer-
de leraren inzetten en een gedifferentieerde pedagogische aanpak op maat hanteren, goed scoren op gelijke kan-
sen én op kwaliteit.  
In het vrije net - voornamelijk het katholiek onderwijs - presteert 38 procent van de scholen die deelnamen aan 
het internationale PISA -onderzoek bovengemiddeld op beide domeinen. In het officiële net - met onder meer het 
Gemeenschapsonderwijs - is dat 12 procent.  

Bron: De Standaard maandag, 3 september 2018  

Niet alles is te vergelijken met vroe-

ger. Moderniseringen zoals ICT, 

STEM, media,é wordt hier helemaal 

niet in rekening gebracht. En laat ons 

ook niet vergeten dat het sociale le-

ven en het welbevinden van de kin-

deren ook steeds meer centraal ko-

men te staan. De kinderen van deze 

tijd maken echt wel deel uit van de 

wereld rondom zich.  

Trouwens, laat je niet uit je lood 

slaan, want er verschijnen ook ande-

re berichten. Zo schrijft De Standaard 

maandag op 3 september het volgen-

de:  

Daarom wil ik toch even stilstaan bij 

onze visie rond het stellen van hoge 

doelen voor ieder kind. Hoe wij kin-

deren doen klimmen. Deze visie kan 

je op de volgende bladzijde lezen, 

maar wat betekent dit nu concreeté 

Je hoorde heus al van je kind dat er 

af en toe meer dan één juf in de klas 

aanwezig is. Bij deze ôteamteachingõ, 

zoals wij het noemen in  ons vakjar-

gon, wordt extra ingezet op de uitda-

ging voor elk kind op zijn niveau. Ook 

binnen de klas zelf en binnen de 

werking van de Klimklas laten de 

leerkrachten onze kinderen klim-

men, telkens een trapje hoger in hun 

ontwikkeling. Ontwikkelen gebeurt in 

sprongen en verloopt niet bij elk kind 

identiek dus van hen wordt verwacht 

dat ze de leerlingen motiveren en 

stimuleren om hun eigen mogelijkhe-

den te verkennen en hun horizon te 

verruimen. Dit kan betekenen dat ze 

extra ondersteuning nodig hebben, 

maar dit kan evengoed te maken 

hebben met het geven van extra 

uitdagingen.  

Laat ons even dieper ingaan op het 

woord òKlimmenó. Volgens ons een 

heel toepasselijk woord bij wat wij 

van de kinderen verwachten. Want 

de betekenis van klimmen is:  ômet 

inspanning naar een hogere plaats 

gaan.õ Doordat we bij klimmen nog 

steeds zelf actief iets aan het berei-

ken zijn, wijst dit ook op ambitie of 

motivatie. Want in deze moderne tijd 

met de technologische snufjes, zou-

den we ook de lift als symbool kun-

nen gebruiken. Maar niets is minder 

waar. Want dit geeft helemaal de 

realiteit niet weer. Bij een lift druk je 

op een knopje en word je vanzelf 

naar omhoog gebracht. Zo gemakke-

lijk kan en mag het niet gaan. Er 

wordt wel degelijk verwacht dat de 

kinderen zelf de inspanning leveren. 

En als dat kind even blijft stilstaan is 

het niet omdat de stroom het even 

laat afweten, maar omdat het even 

de tijd neemt om op adem te komen.  

De kinderen krijgen de mogelijkheid 

om onder begeleiding op hun eigen 

tempo en niveau naar omhoog te 

klimmen. Ze worden uitgedaagd en 

gemotiveerd om zo snel mogelijk die 

hogere stap te bereiken, maar force-

ren helpt niet. Als we te veel pushen, 

zijn er echter ook risico's aan het 

klimmen verbonden: Dan wil ik niet 

onmiddellijk in het uiterst negatieve 

gaan en spreken over het vallen, 

maar wel over de te snelle confronta-

tie met nieuwe obstakels. Hoe neem 

ik deze? Moet ik een omweg nemen 

of lukt het me door vooraf goed waar 

te nemen en te analyseren. Als we 

daar niet klaar voor zijn en we wor-

den gedwongen om toch verder te 

gaan, brengt dit angstgevoelens met 

zich mee. Hoe meer we te maken 

krijgen met angstgevoelens hoe min-

der vertrouwen we hebben en dus 

hoe faalangstiger we worden. Deze 

faalangst zet een rem op de ontwik-

keling van het kind. Het kind zal niet 

meer durven klimmen. 

Dit vertrouwen en het durven verder 

gaan, wordt aangewakkerd door ge-

dreven en enthousiaste leerkrachten 

die hun kinderen heel goed kennen 

en weten welke obstakels zij wel en 

niet aan kunnen. Af en toe moeten 

we als leerkrachten en ouders de 

kinderen even vasthouden bij het 

klimmen en soms zelfs een stukje 

mee klimmen om ze daarna weer los 

te laten.  

Zo hopen wij dat de kinderen in onze 

school veilig klimmen naar een mooie 

toekomst! 

 

   Juf Ilse 



 

 

Hoge doelen voor ieder kind 
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We hadden het al over de 

growth mindset. We geloven dat 

er in ieder kind nog veel meer 

zit. Extra zorg is mooi, maar we 

zijn waakzaam dat we kinderen 

er niet afhankelijk van maken of 

dat we ze te veel ôpamperenõ. 

Kinderen hebben immers nood 

aan een sterke school, waar de 

eisen haalbaar en hoog zijn. We 

zijn soms best wel streng. Geen 

enkel kind is gebaat met een 

ôlaissez faireõ opvoeding en 

evenmin met betutteling. Wel 

met duidelijke verwachtingen en 

eisen. Om het even eenvoudig te 

stellen: alleen zo halen we eruit 

wat erin zit. 

We brengen ze iedere keer 

weer naar de volgende zone 

van ontwikkeling, en zo mo-

gen ze groeien.  

Kinderen die wat extra aan-

dacht nodig hebben, om wel-

ke reden dan ook, gaan naar 

ôde Klimklasõ.  

En daar klimmen ze steeds 

wat hoger! 

In dit  onderdeel nemen we je even mee in een deeltje van onze uitgewerkte visie van de school.  

 

Groeien in een sterke school, 

waar voor iedereen de lat hoog 

ligt en duidelijke eisen worden 

gesteld.   

- Albert Einstein -  


